
DE KRACHT VAN
MIJN FAMILIE

Kinderen zijn altijd onschuldig, maar helaas wel vaak het slachtoffer 
als hun ouders er niet meer zijn, of als ze door ziekte en armoede niet 
meer in staat zijn voor hen te zorgen. Daarom zet SOS Kinderdorpen alles op alles om elk
kind een veilige familie te geven. We ondersteunen hun eigen familie of nemen ze op in een
SOS familie, zodat ze verzekerd zijn van aandacht, eten, scholing en heel veel liefde. Want
alleen met een sterke en liefdevolle familie hebben kinderen een kans en een toekomst.  

OPDRACHT: 
Wat maakt jouw familie bijzonder? Is jouw familie lief? Wat onderscheidt jouw familie van de
rest? Op de volgende pagina's vind je een heleboel krantenknipsels met steekwoorden. 

Kies de woorden uit die bij jouw familie passen. Houdt jouw familie bijvoorbeeld van grapjes
maken, lekker eten, reizen, groen of van spelletjes spelen? Alles kan! Het is jouw familie, en
die is uniek. Plak de verzameling aan steekwoorden op het blad met harten. Als het woord
waar je naar op zoek bent niet op het blad staat, kun je altijd woorden erbij schrijven. 
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